
Door mooie herinneringen gesterkt, 
nemen we afscheid van

Mevrouw Lia AMPE
Echtgenote van de heer Antoon GOEMAERE (†1991)

geboren te Hulste op 1 januari 1932 
en overleden te Harelbeke op 5 mei 2023.

Lid van Samana.

Het moment van afscheid nemen, vindt plaats op zaterdag 13 mei 2023  
om 10.00 uur in de parochiekerk van Sint-Petrus te Hulste.

Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de dienst.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld 
op de begraafplaats te Hulste.

Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen in het funerarium Vercruysse, 
Ballingenweg te Harelbeke, maandag tot en met donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur.

Dit melden u:
Haar kinderen en kleinkinderen:  
Danny en Linda GOEMAERE - ROBENSYN
	 Christiaen en Inge SEYNHAEVE - GOEMAERE, Marthe, Tille
	 Bjorn en Eline VANACKERE - GOEMAERE, Tristan, Mauro

† Antoon en Christine GALLE - GOEMAERE 
	 Steve VAN RENTERGHEM 
 	 Davy VAN RENTERGHEM, Devon, Dylan Jonathan, Jason, Naomi

Marc en Katrien GOEMAERE - VERHULST 
	 Frederik en Hanne GOEMAERE - NOPPE, Benthe, Jurre, Jitte 
	 Hein en Liesbeth VERHAEGHE - GOEMAERE, Thor, Ide, Nym 
	 Dennis en Liza CLAERBOUT - GOEMAERE, Fé, Laut 
	 Dominiek en Emmelie GOEMAERE - CALLEWAERT

† Jan en Martine TAILLIEU - GOEMAERE
	 Tom en Lien TAILLIEU - BOSCART, Ida, Isolde, Suzan
	 Sam en Kim TAILLIEU - ARNOUDT

Haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
De families AMPE - WANZEELE en GOEMAERE - MONSEREZ



 
Mevrouw 

Lia AMPE
° 1 januari 1932   -   † 5 mei 2023

Uitvaartzorg Vercruysse, Harelbeke, 056 71 23 77	 St-Michielsdrukkerij, Kuurne

Jij bent niet meer
daar waar je was
maar jij bent overal
waar wij zijn.

De familie dankt haar huisarts dokter Frederik GOEMAERE en het personeel van WZC De Vlinder,  
afdeling De Glasvlinder voor hun inzet, zorg en liefdevolle bekommernis.

 
Rouwadres: Familie Lia AMPE
P.a. uitvaartzorg Vercruysse, Marktstraat 47 - 8530 Harelbeke

Digitaal condoleren kan op www.uitvaartzorg-vercruysse.be.

Als je me mist
wanneer ik er niet meer ben,
denk dan aan de liefde
die je hoorde in mijn stem.
Als je me mist
en je voelt je alleen,
denk dan aan mijn armen
denkbeeldig om je heen.
Als je me mist
en je voelt je heel moe,
bedenk dan steeds weer
ooit kom je naar me toe.

Stevens Lines


